
    
  

 

 

 

 

 

 

 

Beste De Heer / Mevrouw,  

 

 

 

Het komende seizoen denken we als hervormde gemeente na over wat het betekent 

om liefdevol te dienen. Niet alleen door wat we doen, maar vooral door hoe we leven: 

met ontferming, vriendelijkheid en geduld. Paulus schrijft in Kolossenzen 3 over het 

afleggen van de oude mens en het aantrekken van een nieuwe levenshouding – een 

houding die ons helpt om Jezus te volgen, ook als dat moeilijk is. Als kerk willen we 

een plek zijn waar deze houding zichtbaar wordt. In de erediensten, het jeugdwerk, 

het pastoraat en in de ontmoeting met elkaar. Dat vraagt om inzet, inspiratie én 

middelen. Daarom doen we ook dit jaar weer een beroep op u via de Actie Kerkbalans. 

Samen dragen we de kerk – in liefde, in dienstbaarheid en in financiële betrokkenheid. 

 

Wat betekent de kerk voor u? Een plek waar u zich thuis voelt, uw zorgen kunt delen 

en mag groeien in geloof? De geschenken van de kerk zijn eenvoudig maar waardevol: 

we zingen Gods lof, luisteren naar Zijn Woord, bidden en zijn stil voor God, ontmoeten 

elkaar als gemeenteleden en groeien samen in geloof. We hopen dat u zich welkom 

en gezien weet in onze gemeente. Voor velen is de kerk van blijvende betekenis – 

gisteren, vandaag en morgen. Vanaf dit jaar vindt de Actie Kerkbalans plaats in 

december, in plaats van februari. December is een tijd van bezinning, verbondenheid 

en dankbaarheid. Een moment waarop velen terugkijken én vooruitzien. We hopen 

dat deze nieuwe timing u helpt om uw toezegging bewust, ruimhartig en 

weloverwogen te doen. Uw bijdrage is essentieel om het samen kerk-zijn ook in 2026 

vorm en inhoud te geven. De kosten zijn gestegen, terwijl de inkomsten onder druk 

staan. Daarom vragen we u om uw gift – indien mogelijk – te verhogen. Zo bouwen 

we samen aan een stevige en hoopvolle toekomst voor onze gemeente. 

 

Ter informatie treft u op de achterzijde van deze brief de samenvatting van de 

begroting van 2026. Om in de toekomst het samen kerk-zijn vorm en inhoud te geven, 

hebben we uw steun nodig! Het geschenk van de kerk, dat willen we behouden en 

doorgeven. Mogen we weer op u rekenen? U wordt vriendelijk verzocht uw vrijwillige 

bijdrage over te maken op bankrekeningnummer: NL72 RABO 0373 7352 00. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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 2 Korinthe 9:7 

Laat ieder doen zoals 

hij in zijn hart 

voorgenomen heeft. 

Niet met tegenzin of uit 

dwang. Want God 

heeft een blijmoedige 

gever lief. 
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